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SCHOOLVOETBAL ALS BRON VAN
SPORT EN RECREATIE

VAN DE SPEELPLAATS
NAAR HET
VOETBALVELD

Bij velen start de liefde voor de bal al in de kindertijd. Op de koer spelen zich
dagelijks, in honderden jonge hoofden, heroische veldslagen af. Toch
reppen kranten met geen woord over ‘het tweede tegen het derde’ of '5A
tegen 5B’ Onbegrijpelijk! Dat er tussen de boekentassen fabelachtige
doelpunten worden gemaakt, staat immers vast. Samen met je beste
vrienden vier je de overwinning, help je elkaars tranen drogen na een
onbegrijpelijke misser en proef je tijdens de les rekenen nog steeds het
zoute zweet op je bovenlip. ledereen doet mee, iedereen is Rode Duivel,
niemand heeft er ooit een cent voor gekregen. Het lijkt haast een vage
herinnering uit het jaarboek van je school. Of niet? In de lange lijsten van
de Belgische voetbalbond vinden we opmerkelijke namen van
verschillende ex-schoolvoetbalploegen. Een terugkeer naar de grassroots
van het voetbal...

Voor de wortels van het moderne spel
moeten we terug naar het Victoriaanse
Engeland. De Netflixserie The English Game
liet het brede publiek kennismaken met de
begindagen van de FA Cup. Naast de echte
fabrieksploegen ~ van  toen:  vooral
traditionele schoolteams. Ploegen als Old
Etonians, Old Carthusians en Harrow
Chequers FC bestonden uit voormalige
kostschooljongens; mannen die deel uit
maakten van de elite van de Engelse
samenleving. Zij waren oud-studenten van
gereputeerde Engelse scholen en hadden
de regels van de FA opgesteld. Daarin werd
duidelijk gesteld dat voetbal een
amateursport was waarin spelers niet
mochten worden betaald. Het voetbal
beoefende je uit pure liefde voor de sport.
Hoewel dat principe erg nobel lijkt, werd de
droom al snelingehaald door de realiteit. De
levensomstandigheden van spelers uit de
fabrieksploegen waren uiteraard niet te
vergelijken met die van spelers uit de elitaire
schoolploegen. Arbeiders konden zich sport

financieel niet permitteren. Een dag niet
komen werken stond gelijk aan een dag niet
worden  uitbetaald.  Geleidelijk  aan
zwaaiden clubeigenaars met contracten en
sloegen ze de weg in van het profvoetbal.

BAL OP SCHOOL

Net als op de Britse eilanden staat ook de
wieg van het Belgische voetbal op school.
De jonge lerse student, Cyril Bernard
Morrogh, nam in 1863 een bal mee naar zijn
school in Melle (zie kaderstuk). Het moet
een haast magisch moment geweest zijn op
het College Paters Jozefieten. Een
roodharige ler die zijn school leerde
voetballen en vervolgens onrechtstreeks
een grote inbreng had in het ontstaan van
het huidige KAA Gent. Mensen krijgen voor
minder een standbeeld!
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K. Deurne O.B.

Sint-Fredegandusinstituut, Deurne,
opgericht in 1948

Dat dezelfde wieg niet altijd hoeft te leiden
tot hetzelfde levenspad, merken we in Park
Groot Schijn in Deurne. “In feite vertoont
ons project veel gelijkenissen met dat van

City Pirates. Alleen moeten wij het zonder
die subsidies stellen, en is ons verhaal veel
minder gekend.” Aan het woord is Bart Van
de Venster, bestuurslid van Deurne OB,
kortweg den DOB. Samen met voorzitter
Daniel D'Hulst staat hij ons te woord in de
kantine van de club. Het moderne complex
met kunstgrasvelden is er gekomen door
middel van burgerparticipatie. ledereen die
deel heeft uitgemaakt van dat project, mag
vandaag gebruik maken wvan de
accommodatie. Resultaat: twee
voetbalclubs en twee korfbalclubs delen de
velden; elk met hun eigen kantine.

Bart zet zijn passionele betoog voort. “Wij
werken in een familiaal kader en geven
iedereen de kans om te proeven van de
prachtige voetbalsport. Deurne OB heeft
echt een sociaal project. We doen aan
studiebegeleiding, helpen spelers met
agressieproblemen, praten met de scholen
wanneer nodig... dit alles volledig
belangeloos. Onze spelers betalen een laag
lidgeld. Datis een bewuste keuze; het maakt
de club erg toegankelijk voor iedereen! Een
kind mag immers geen slachtoffer zijn van
zijn thuissituatie. Elk kind heeft het recht om
zijn sport te beoefenen. De straatvoetballers
van Deurne worden door de club
opgevangen. Voorwaarden: spreek
Nederlands en toon respect”” Al in de jaren
70 speelden er in de eerste ploeg van den
DOB maar liefst acht verschillende
nationaliteiten, gaande van een
Nederlander tot een Japanner. De club heeft
altijd al opengestaan voor andere culturen.
Bart: "We leren spelers om niet te
provoceren en zich samen te gedragen als
een deftige ploeg. Wanneer er sprake is van
racisme, dan komen we altijd voor onze
spelers op. In de praktijk hebben we het
gevoel dat er de laatste jaren beter mee
wordt omgegaan, mede omdat alle clubs
steeds multicultureler worden. Al blijft
discriminatie altijd om de hoek loeren. De
kalender bekijken en vaststellen: ‘Oh nee,
we zitten in de reeks met Deurne OB!’ het
blijft helaas een realiteit.”

De geschiedenis van Deurne OB begint op
29 februari 1948. Die dag kwam in het
scheikundelokaal van het Sint-
Fredegandusinstituut in Deurne een
vijftigtal oud-leerlingen samen. Onder het
toeziend oog van de oud-leerlingenbond
van het al eerder genoemde Sint-Victor uit
Turnhout richtten ze de Deurnese Oud-
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leerlingen Bond op en vertegenwoordigden
daarmee naast het Sint-Fredegandus ook
het Sint-Jozef en Sint-Rochus. De
voetbalploeg startte in de laagste afdeling
van het Katholiek Sportverbond, zonder
truien, zonder ballen, zonder eigen terrein
en met nul frank in kas. Het mag een klein
wonder heten dat ze in hun eerste seizoen
meteen kampioen speelden. Na een slechte
start wisten de jongens uit Deurne het
seizoen af te sluiten met maar liefst
zeventien overwinningen op rij. De Meeuw,
het tijdschrift voor oud-leerlingen, jubelde
terecht: “Da’s een record dat in het V.K.S.V.
nog niet behaald is. Proficiat jongens! Of er
op 2 april vreugde heerste! Nog nooit had
onze D.OB. of het Sint-
Fredegandusinstituut zoiets meegemaakt.
Ik zal er maar niet te veel over verklappen,
enkel schrijven dat het verdiend was en...
dat het gesmaakt heeft.”

FEEST IN DEURNE

We zouden haast vergeten dat er ook nog
gevoetbald wordt vandaag, in Park Groot
Schijn. Op het moment dat de grote broer
uit Deurne-Noord nog voor rust met 3-0
wordt afgedroogd door Standard Luik, start
onder een warme herfstzon een clash
tussen twee middenmoters uit de tweede
afdeling van het recreatieve voetbal. In de
kantine is er evenveel aandacht voor
stamnummer 1 als voor de blauw-gele
brigade op het veld. De lijven op het grote
tv-scherm ogen vele malen strakker, maar
de vriendschap en de passie, hier op het
kunstgras, zijn minstens even groot - zoniet
groter. Het overwicht en de betere kansen
zijn voor den DOB. De snelle en technisch
vaardige nummer 12, Thaye Tenzin, kiest
vaak slim positie en maakt de juiste
looplijnen. Hij komt uit de eigen opleiding
en voetbalt hier al sinds de U8. Daarmee is
hij een schoolvoorbeeld van alles waar de
clubs in hetrecreatieve voetbal voor staan.

Voorzitter D'Hulst vertelt met een glimlach
op delippen:“Onze coach doet het goed. Hij
is overgekomen van Stabelino en heeft
enkele spelers meegenomen. Wij lieten hem
meteen weten wat onze voorwaarde was:
we trekken de kaart van onze eigen jeugd
en geven hen de kansen die ze verdienen!

Halverwege had het meer kunnen én
moeten zijn dan de 2-0 die op het scorebord
staat, maar als de doelman van

tegenstander Vitesse Boom in de 74e
minuut nogal driest doorgaat op een
doorgebroken speler, is zijn lot én dat van
zijn ploeg bezegeld. Waar Antwerp niet in
slaagde, is den DOB wel gelukt: de nul
houden en zelf vier keer scoren.

Er was ooit een tijd dat de eerste ploeg zijn
wedstrijden om 10.30u speelde, zodat
iedereen in de namiddag naar den Antwerp
kon gaan zien. Vandaag is niemand er nog
rouwig om dat dat tot het verleden behoort.
Toch nog feest in Deurne!
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Sint-Michielscollege, Brasschaat,
opgerichtin 1962

Tussen de statige bomen in het park naast
het Sint-Michielscollege van Brasschaat
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Catenaccio verdedigt de voetbalsport met de
kracht van de pen. Het laat het licht schijnen
op de alternatieve kant. De mooie kant. De
ruwe kant. De échte kant. Catenaccio is een
ode aan het voetbal en een aanklacht
tegen al wat het bedreigt.

(© instagram.com/catenacciomagazine
[ facebook.com/Catenacciomagazine
W twitter.com/Catenaccio_mag

www.catenaccio-magazine.com
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